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WILLY KRÄMER 
 
In de BRD leven vandaag drie generaties nationaal-socialisten, die na 1945 
allemaal leidende persoonlijkheden hebben voortgebracht. Maar de tegenspoed 
van die tijd, de omstandigheden van de politieke strijd, onder direct en indirect 
bezettingsregime en onder het naziverbod, de enorme agitatie en vervolging, 
hebben verhinderd dat zij externe politieke betekenis kregen of zelfs publiekelijk 
bekend werden. Maar hun interne betekenis is des te groter, omdat zij de 
historische traditie en de legitimiteit van de politieke opvolging tot op heden 
garanderen. Het feit dat de naoorlogse leiders van het nationaal-socialisme, in 
tegenstelling tot de historische leiders, geen externe politieke betekenis hebben 
gekregen, verandert niets aan hun belang voor de partijgeschiedenis, noch aan het 
feit dat zij echte nationaal-socialistische leidersfiguren waren of zijn en daarom 
een model en voorbeeld voor ons moeten zijn.  
 
De eerste generatie van het nationaal-socialisme is de stichtende generatie, waaruit 
ook de meeste grote historische leiders van de NSDAP afkomstig waren - strijders 
voor een beter Duitsland in de Weimarrepubliek, vormgevers in het Derde Rijk, 
martelaren van de ondergang. 
 
Na 1945 verenigden sommigen zich in de Socialistische Rijkspartij (SRP), 
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anderen - waaronder enkele van de laatste historische middenstanders die de 
klopjacht van 1945 hadden overleefd - behoorden tot de zogenaamde Gauleiter-
kring rond de staatssecretaris van het Reichspropagandaministerie, Dr. Naumann. 
In het midden van de jaren vijftig stierven al deze pogingen uit. De meesten van 
de oprichtende generatie namen ontslag en/of werkten in burgerlijke nationale 
groepen, terwijl hun nationaal-socialisme vervaagde tot een weemoedige 
herinnering. Zo verdwenen ze uit de geschiedenis. Maar er waren enkelen die niet 
aftraden, die al die decennia bij hun verleden bleven en zich weer aansloten bij de 
gelederen toen er een nieuwe nationaal-socialistische beweging ontstond:  
 
 Vele oude strijders, dragers van de gouden partijbadge en zelfs historische 
politieke leiders van de NSDAP van lagere of middelbare rang behoorden tot onze 
gemeenschap en doen dat nog steeds - de hoogste onder hen is tegelijkertijd ons 
grootste rolmodel als leidende persoonlijkheid van het naoorlogse nationaal-
socialisme en de oprichtende generatie:  
 
 Arbeidersjongen, jeugdbeweging, frontlijnstrijder in de Eerste Wereldoorlog, 
politiek soldaat in de eerste naoorlogse periode, partijlid in 1928, een jaar later 
ernstig gewond bij straatgevechten met het Rode Front, Rijksspreker, drager van 
het Gouden Ereteken van de NSDAP en fulltime politiek leider na 1933 tot de 
laatste dag - dat is ons erelid Willi Krämer. 
 
Hadden we voor het historische nationaal-socialisme met de partijkameraden Heß, 
Röhm en dr. Goebbels, de consumerende partijmedewerker, de opstandige en 
revolutionaire politieke soldaat-leider die alle weerstand brak, en de 
hartstochtelijke, geniale propagandist als lichtende voorbeelden van nationaal-
socialistisch leiderschap, lijkt het van symbolische en noodlottige betekenis dat 
voor het naoorlogse nationaal-socialisme Pg Krämer een rolmodel wordt die op 
alle drie gebieden zijn plicht deed:  
 
 Willi Krämer was politiek soldaat, straatvechter van de Nieuwe Orde en 
uiteindelijk, nog voordat hij lid werd van de partij, regionaal leider van Oud-
Saksen van een revolutionaire soldatenvereniging - de Wehrwolf. Later was hij 
plaatselijk groeps- en districtsleider en tenslotte politiek leider in de staf van de 
plaatsvervanger van de Führer, d.w.z. een rechtstreekse ondergeschikte van Rudolf 
Hess. Uiteindelijk werd hij overgeplaatst naar de Reichspropaganda-afdeling van 
de NSDAP en werd zo later lid van de Reichsleiding van de partij. Aanvankelijk 
klom hij op tot stafchef, wat in de organisatie van de Rijksleiding overeenkomt 
met het niveau van staatssecretaris in de ministeries. Zo behoorde hij tot de naaste 
omgeving van Dr. Goebbels, bij wiens dagelijkse ministeriële conferenties, waar 
de richtlijnen voor de propaganda tijdens de oorlog werden uitgewerkt, besloten 
en bekendgemaakt, hij als vertegenwoordiger van de RPL aanwezig was. In het 
najaar van 1945 klom hij uiteindelijk op tot adjunct van de Reichsminister van 
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Propaganda in de Reichsregering Zuid - en daarmee tot hoofdverantwoordelijke 
voor de nationaalsocialistische propaganda in de laatste weken van de oorlog in de 
zuidelijke ketel van het Reich, die door de geallieerden was opgesplitst in een 
noordelijk en een zuidelijk gebied. Het was Pg. Krämer die op 8 mei 1945 met de 
laatste vrije zender van het Derde Rijk vanuit een mobiel station in de Alpen de 
laatste nieuwsdienst van het zuidelijke gebied uitzond en het nieuws over de 
capitulatie en daarmee het tijdelijke einde van de Duitse vrijheid uitdagend afsloot 
met het Deutschland- und Horst-Wessel-Lied. 
 
Ongewild had Willi Krämer het belegerde Berlijn verlaten voor het zuiden om op 
persoonlijk bevel van Dr. Goebbels zijn plaats in te nemen in de regering van het 
Reich. Zoals iedereen wist hij dat de uitkomst van de Slag om Berlijn het lot van 
Duitsland zou bepalen en net als vele anderen wilde hij een mogelijke nederlaag 
niet overleven, maar zijn dood zoeken in de ruïnes van een verslagen hoofdstad 
van het Reich. Maar dr. Goebbels stuurde hem weg, met als reden: "Er moeten na 
deze oorlog nog mannen zijn die kunnen getuigen van wat wij werkelijk wilden en 
hoe het werkelijk was." Deze laatste opdracht van Dr. Goebbefs werd Pg. Krämers 
levenswerk in het naoorlogse Duitsland:  
 
 Als vooraanstaand ambtsdrager en propagandaleider op staatsniveau vocht en 
werkte Willi Krämer in de SRP en de DRP. Toen de nationale oppositie met de 
oprichting van de NPD in 1964 uiteindelijk verviel tot erkenning van het 
heersende systeem, trok hij zich terug uit het organisatorische werk en 
ontwikkelde zich tot geestelijk leider van het naoorlogse nationaal-socialisme. De 
zogenaamde "Göttingen-brieven", die nog steeds worden gepubliceerd, werden 
het leiderschapsmiddel in deze geestelijke vormingsstrijd, waarmee hij de 
opdracht van Dr. Goebbels vervulde, het nationaal-socialisme levend hield en 
tijdig doorgaf aan een nieuwe generatie. Wat een verantwoordelijkheidsgevoel 
voor onze heilige idee, die haar organisatorische vorm had verloren; wat een 
wilskracht, wat een trouw aan het laatste bevel van zijn meerdere kenmerkte deze 
leidende kameraad in zijn jarenlange eenzame strijd, toen er geen hoop, geen kans 
meer was, toen de lange nacht van het nationaal-socialisme al de doodsslaap voor 
idee en beweging leek te betekenen. Willi Krämer verdedigde zich tegen deze 
ijzige adem van de dood met zijn "Göttingen Brieven" en redde zo het nationaal-
socialisme door zijn meest wanhopige periode in de geschiedenis. Wat een 
prestatie, wat een man! 
 
En Willi Krämer bewaarde niet alleen, verdiepte niet alleen wat was beproefd, 
maar gaf het ook tijdig door. Rond 1980 kwam ik in contact met Willi Krämer 
toen ik nog in mijn eerste Gesinnungshaft zat. In de periode daarna ontstond een 
enorm intensief contact per brief, waarin Willi Krämer mij leerde wat het nationaal
-socialisme werkelijk was, terwijl ik hem bewust maakte van de ontberingen en de 
hoop van de nieuwe generatie nationaal-socialisten en hem interesseerde voor 
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onze strijd.  
 
 Na de fusie van het Actie Front van Nationaal Socialisten met de Nationaal 
Activisten in januari 1983 werd partijkameraad Willi Krämer, een van de hoogste 
overlevenden en historische leiders van de NSDAP, erelid van de ANS/NA en 
ondertekende hij de petitie van ons Initiatief tegen het NS-verbod waarin de 
Bondsdag werd opgeroepen de NS-verbodswetten in te trekken.  
 
Onze kameraad Willi Krämer is nu meer dan 80 jaar oud, zijn gezondheid gaat 
achteruit, maar zijn hoofd is helder als altijd en zijn hart ongebroken trouw. Hij 
staat nog steeds aan onze zijde - een voorbeeldige nationaal-socialistische 
leiderspersoonlijkheid van de oprichtende generatie, die na een politieke strijd van 
meer dan 60 jaar uiteindelijk aan de zijde van onze gemeenschap van het Nieuwe 
Front kwam te staan! Een medeleider die nooit iets voor zichzelf wilde, maar die 
zijn leven volledig wijdde aan onze heilige gedachte! Een kameraad, een leider, 
een voorbeeld voor toekomstige generaties! 
 
 

"ARMIN" 
 
De tweede nationaal-socialistische generatie is de HJ-generatie, die opgroeide in 
het Derde Rijk.  
 
 Voor zover ze qua leeftijd in aanmerking kwamen, meldden deze enthousiaste 
jonge idealisten zich massaal aan voor het front, vochten als helden en stierven als 
bloedgetuigen voor Duitsland en het nationaal-socialisme. Het bloedoffer van deze 
generatie, waarvan de bloei is ingevallen, was verschrikkelijk - denk maar aan de 
SS-divisie Hitlerjugend, tweemaal gevormd uit HJ-vrijwilligers, tweemaal 
leeggebloed, die op 8 Mal 1945 in krijgsgevangenschap ging, met nog slechts 600 
soldaten over. Denk aan de NAPOLA-studenten, maar ook aan alle andere gewone 
HJ-jongens die zich naar het front spoedden en nog steeds vochten en stierven 
toen alles om hen heen instortte - het waren niet toevallig HJ-jongens en 
buitenlandse SS-vrijwilligers die als laatsten de Führerbunker in Berlijn 
verdedigden: een ontroerend symbool van onze strijd, die de jeugd heeft opgepakt 
en vandaag opvat als een wereldwijde revolutie van het blanke ras. 
 
Zodra deze generatie terugkeerde uit de krijgsgevangenkampen van de 
overwinnaars, begonnen zij met de wederopbouw van het totaal verwoeste land, 
dat al snel als een wonder zou verschijnen voor vriend en vijand. Ook in politiek 
opzicht hervatten velen van hen de strijd voor de vrijheid van Duitsland en sloten 
zich aan bij de Socialistische Rijkspartij als haar meest actieve en militante 
element.  
 



5 

 Maar het SRP-verbod en het begin van de massale welvaart, die hen leek te 
compenseren voor de ontberingen, het lijden en de opofferingen van hun jeugd en 
waarop zij alleen konden hopen tegen de prijs van politieke inschikkelijkheid, 
braken de rug van deze tweede generatie bijna volledig. Het is deze 
middengeneratie die het meest is gezwicht voor de minwereld van 
massaconsumptie en heropvoeding. 
 
Maar ook onder hen zijn er kameraden die de weg naar ons hebben gevonden - 
frontlijnstrijders uit de Tweede Wereldoorlog en puinkinderen van het "nul-uur", 
zoals ons erelid Otto Riehs, Ridderkruisdrager uit de dienstplichtige rangen, die 
als lanskorporaal met gevaar voor eigen leven een Russische tankeenheid met een 
defect luchtafweergeschut tegenhield en gedeeltelijk vernietigde - maar die ook in 
de naoorlogse periode moed en ruggengraat toonde: in de SRP, de DRP en de 
NPD, tot hij uiteindelijk zijn weg vond in de gelederen van onze 
Gesinnungsgemeinschaft, voorzitter werd van de Freundeskreis Deutsche Politik, 
een steunorganisatie van de ANS/NA en uiteindelijk de topkandidaat van onze 
gemeenschap bij de gemeenteraadsverkiezingen in Frankfurt/Main van het jaar 
1985! Dit militante rolmodel uit de oorlogs- en naoorlogse periode, deze trouwe 
aanhanger van de idee en de beweging zal ook in de toekomst aan onze zijde 
staan! 
 
Een van de rolmodellen en strijders van deze generatie is onze kameraad Kurt 
Müller, die jarenlang zijn hele materiële bestaan op het spel heeft gezet om de 
beweging te voorzien van een Thing-plek voor bijeenkomsten en vieringen, die 
tweemaal achter de tralies zijn geloof heeft verdedigd en die door het organiseren 
en uitvoeren van inwijdingsplechtigheden op de grote herdenkingsdagen van onze 
beweging het bewustzijn van de eenheid van onze beweging over alle 
organisatorische grenzen heen heeft bewaard en ook de donkere tijden van 
organisatorisch verval heeft overleefd.  
 
 Beiden zijn wellicht representatief voor het handjevol mannen van de HJ-
generatie die vandaag de dag nog steeds of opnieuw tot de nationaal-socialistische 
beweging behoren. 
 
In feitelijke en organisatorische zin verscheen echter nauwelijks iemand anders 
van deze generatie als leidende kameraad - maar wij eren niettemin EEN 
partijkameraad als de nationaalsocialistische leidende persoonlijkheid van de 
tweede nazi-generatie:  
 
 Actief als 6-jarige in de HJ tijdens de eerste gevechtsperiode, daarom drager van 
het gouden ereteken van de HJ, opgegroeid in een zwaar nationaalsocialistisch 
gezin (de vader, Alter Kämpfer en SA-leider, ontsnapte ternauwernood aan 
executie op 30 juni 1934), frontlijnstrijder in de Tweede Wereldoorlog, in de Britse 
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krijgsgevangenkampen ingedeeld als onverbeterlijke nationaalsocialist en pas op 
het laatst vrijgelaten. Hij was een frontlijnstrijder in de Tweede Wereldoorlog, 
geclassificeerd als een onverbeterlijke nationaal-socialist in de Britse 
krijgsgevangenkampen en pas op het laatst vrijgelaten, een SRP-, DRP- en NPD-
activist, oprichter van een onafhankelijke NS-groep in de jaren 1970, die 
vervolgens fuseerde met de NSDAP/AO - dit is de man met de codenaam 
"Armin": strijder en leidende kameraad van de HJ-generatie! In 1976 werd 
"Armin" coördinator van de NSDAP/AO voor heel Duitsland, en in 1977 stafchef 
van de ondergrondse SA van de NSDAP/AO, die hij oprichtte en waarin hij een 
beslissende rol speelde, en waartoe ik in maart 1977 toetrad en waarvoor ik op 8 
mei van hetzelfde jaar de eerste lokale SA-storm in Hamburg oprichtte, die de 
oorsprong werd van onze huidige gemeenschap. Pg. "Armin" was dus een van 
mijn eerste bazen en een echt rolmodel voor mij. 
 
Zijn onwrikbare loyaliteit aan de Partij en het idee sprak voor zich en voor hem - 
hij leerde ons het primaat van de Partij boven de persoon, wilde nooit zelf op de 
voorgrond treden en gaf vorm aan die stijl van kameraadschap, toewijding en 
opoffering, en revitaliseerde de SA-geest die vandaag de dag kenmerkend voor 
ons is.  
 
 Hij was het die de rehabilitatie van stafchef Röhm energiek aanpakte en doorzette. 
Hij gaf ons een voorbeeld van grenzeloze actiebereidheid, hoewel hij als 
familieman met zes kleine kinderen alle reden zou hebben gehad voor persoonlijke 
terughoudendheid. Maar "Armin" leefde de eis na dat een SA-leider alleen vanaf 
het front, aan het hoofd van zijn kameraden, kon en mocht vechten en leiden, en 
predikte dat niet alleen!  
 
 Met verbeeldingskracht en wilskracht bouwde hij de SA van de NSDAP/AO op, 
waarmee hij een historische prestatie leverde waarop onze gemeenschap tot op de 
dag van vandaag voortbouwt en strijdt. 
 
Toch moet ik mij ertoe beperken deze belangrijke leider van onze 
partijgeschiedenis alleen onder zijn schuilnaam voor te stellen, omdat het einde 
van het leven van deze buitengewone strijder in een schemer is gedompeld waaruit 
wij onze nog levende oud-strijders niet willen meeslepen en zijn echte naam niet 
willen noemen:  
 
 "Armin" werd geen verrader, doorstond zijn vele jaren van gevangenschap 
ongebroken, maar de ineenstorting van zijn SA in 1979, zijn miserabele materiële 
situatie in Gesinnungshaft, de menselijke teleurstelling dat zijn familie hem de rug 
toekeerde en de saaie dagelijkse routine van het gevangenisleven braken en 
verminkten zijn karakter - zijn eens zo verheffende en opzwepende energie begon 
zich tegen zichzelf en zijn eigen kameraden te keren. Hij brak en kreeg ruzie met 
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iedereen, voelde zich verraden en raakte geïsoleerd.  
 
Hij brak ook met mij. Maar ik bewaar hem in eervolle en respectvolle herinnering 

en reken de vechter die ik leerde kennen als "Armin" nog steeds tot de grote 

leiders van onze beweging. Ondanks de duisternis van het einde torent hij uit 

boven de meeste vertegenwoordigers van zijn generatie die de idealen van hun 

jeugd vergaten en verraadden en blijft hij voor ons jonge strijders een belangrijke 

brug van de historische traditie die ons verbindt met de oorspronkelijke NSDAP 

en de strijd van de eerste naoorlogse periode en een rolmodel van onze strijd  
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